
Paulette, 

wat mij vandaag het meest verblijdt: 
dit gedicht kan ik schrijven in vrijheid 
‘Je suis Saint Nicolas’ en met mijn zwarte 
kornuiten 
heb ik de mogelijkheid mijn mening te uiten 
met trots kan ik verklaren 
dat doe ik al jaren! 

een verworven recht 
daar ben ik aan gehecht 
jaarlijks verschijnt mijn poëtisch commentaar 
voor iedereen uit eigen doos: een sigaar 
de vrije mening acht jij van zeer grote waarde 
toch viel Sints open rijm bij jou niet in goede aarde! 

plagend werd jou de waarheid gezegd 
over je karaktertrekken (volgens het archief van mijn knecht) 
het ontbrak je destijds aan courage 
om je zelf te wenden tot Sinterklaasje! 

Maar… om je tegenover het gemeentebestuur te revancheren 
liet je in de raadsvergadering een hulpsint acteren 
scherp werden je ‘collega’s‘ op de korrel genomen 
niemand kon daar aan ontkomen 
wat ge niet wilt dat u geschiedt 
doet dat ook een ander niet! 

mijn knechten mogen niet meer zwart 
dat gaat mij aan enorm aan het hart 
de dichttraditie wil Sint echt niet kwijt 
klare waarheid zeggen in anonimiteit  
het kenmerk van dit soort gedichten 
zich kritisch tot een ander richten! 
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Sint zocht je  in Het Grote Boek: en vond je  
er stond: ‘heeft een kort lontje 
in de raad het hoogste woord en impulsief.’  
dat klinkt niet erg positief!  
daarom wil Sinterklaas je nogmaals vragen 
om je voortaan  beter te gedragen! 

een paar nabranders 
voor Ouder-Amstel Anders 
bijt op je tong, niet meteen snauwen 
probeer je een beetje in te houen. 
tel een keer rustig tot tien.  
wie weet helpt het, misschien! 

het zijn anderen die bedriegen 
jij beschuldigt ze van liegen 
maar als een collega zich vergaloppeert 
uitgerekend jij, die hem openlijk een lesje leert 
na schorsingen dwing je triomfantelijk zijn excuses af 
je eigen woorden: ‘u liegt!’ blijven zonder straf! 
 
in het live-verslag  klinkt continue jouw stem  
en niemand hanteert de noodrem 
hopelijk gaat de knop weldra om  
met die nieuwe vergadervorm 
vurige wens van Zwarte Piet 
terug dat tijdslimiet! 

jij gaat niet onder schaamte gebukt. 
tjonge, hoe jij je soms uitdrukt! 
maar let op, als je kakelt en grolt, 
dat er niet iets verkeerds uitrolt.  
want soms ben je wat grofgebekt.  
nou ja, niemand is perfect! 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ik zou me maar eens diep gaan schamen 
want jij bent beslist geen dame 
wanneer word je serieus? 
je trekt nu vast een lange neus. 
gewapend met een cameraploeg 
voel jij je immers sterk genoeg! 

jij hebt voldoende klandizie 
volkomen lak aan de Watervisie 
Duivendrechtse Vaart : water en wallekant behoren Amsterdam 
houd dat goed voor ogen…. met al het gedram. 
Sint hoeft toch niet uit te leggen: 
de bewoners van de arken moèten overleggen! 
 
pas maar op, door traineren  krijg je problemen. 
Sint zou jou over de knie willen nemen! 
Tot slot,  
via de IPod: 
wil jij Klaas een grote vreugde doen,  
houd niet slechts anderen, maar vooral jezelf in fatsoen! 
  

Sinterklaas en Zwarte Piet
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